
Dankwoord van voorzitter Jaap Zeilmaker. 

Geachte heren Rietberg, Sassen, kinderen en andere aanwezigen. 

Als voorzitter ben ik blij met deze onthulling van het naambord. Daarmee heeft 

de Stichting voor een aantal jaren weer een belangrijke sponsor aan zich 

kunnen binden. Daarmee zijn we er van verzekerd dat we als stichting onze 

activiteiten voor de Natuur en het Landschap in de Zwijndrechtse Waard 

kunnen continueren. We doen dat niet alleen. Dit prachtige stukje Zwijndrecht 

en ik bedoel dan het Arboretum Munnike Park en ‘t Weetpunt  trekt jaarlijks 

vele bezoekers en wordt door de vrijwilligers van de vereniging Arboretum 

Munnike park (kortweg de VAMP) en de Stichting Natuur & Landschap - 

Zwijndrechtse Waard in stand gehouden. 

Maar met het alleen in stand houden van wat we hebben zijn we er niet!!! 

Sinds 1924, het jaar dat van ”Leeuwen Buizen” werd opgericht, heeft er in dit 

gebied een geweldige verstelijking en industrialisering plaatsgevonden. Dit 

heeft naast veel welvaart ook tot een klimaat verandering geleid. In deze regio 

zijn we druk op zoek naar hoe we de natuur zowel in het stedelijk gebied maar 

ook in het groene buitengebied terug kunnen brengen en daarmee kunnen 

inspelen op de uitdagingen die op ons afkomen. 

De basis voor al deze activiteiten is dat we de jeugd kennis laten maken met de 

Natuur in de Zwijndrechtse waard. De jeugd ervaart dan dat de Natuur 

kwetsbaar is en iets is om je voor in te zetten. Ik wil u allen danken voor uw 

aanwezigheid en afsluiten met de dichtregel van Lucebert:  

“Alles van waarde is weerloos” 

dit is in het bijzonder van toepassing op de natuur in de Zwijndrechtse Waard.  

Ik dank u allen voor uw aandacht en aanwezigheid wens u nog een goede 

thuisreis. 


