
Beste Cees en Teuni, 

Daar zitten jullie dan. In de eerste plaats gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding. Teuni. Cees heeft 

hem gekregen, maar hij had het nooit allemaal kunnen doen zonder jouw steun !! Cees, ik hoop dat je de 

smoes waarmee we je naar het gemeentehuis hebben gelokt, kunt waarderen. Het viel niet mee om wat te 

verzinnen zonder achterdocht te wekken.  

Cees, je bent geboren in het mooie Westbroek. Er liggen nu prachtig gerestaureerde forten als onderdeel 

van de Hollandse Waterlinie. Dus een prima plek om te wonen in het groen en onder de rook van Utrecht. 

Maar voor het werk trok je naar Rotterdam en omdat Zwijndrecht een van de plaatsen was met een NS – 

station zijn Teuni en jij in Zwijndrecht gaan wonen. 

Voor je werk bij Cebeco, als Directeur Trader, heb je veel gereisd; dus weinig thuis en tijd voor andere 

zaken !!!. Maar toen het pensioen in zicht kwam, bij jou nog op 62 jarige leeftijd, en jullie drie zoons 

zelfstandig werden, kreeg je tijd voor andere zaken. 

In september 2009 werd je scriba van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht Groote Lindt. Het is ook de 

periode dat wij elkaar voor de eerst keer in bestuurlijk opzicht troffen. Wat ik wel weet dat een scriba het 

brandpunt is van de kerkelijke organisatie. De voorzitter van de kerkenraad was destijds Dick van de Bom. 

Jullie samen waren een ijzersterk koppel samen. Je hebt je werk als scriba volgehouden tot juni 2014. 

Daarna heb je het stokje overgedragen. 

Vanaf 2006 tot heden ben je secretaris van de Stichting Natuur & Landschap - Zwijndrechtse Waard. Ik heb 

het idee dat dit iets is waar je hart ligt. Naast de gebruikelijke taken van een secretaris heb je veel energie 

gestoken in het organiseren van de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt. Je stelde draaiboeken op en ging actief 

achter bedrijven aan die werkzaam zijn op het gebied van milieu om deel te nemen aan de 

duurzaamheidsmarkt. De duurzaamheidsmarkt was altijd een groot event in Zwijndrecht. Helaas is na de 

corona-pandemie hier wat de klad in gekomen. Maar dit jaar komt er op 14 juni een nieuwe opzet in de 

vorm van de “groene doe en denkdag” bij  

‘T WEETPUNT. Ik hoop dat dat weer net zo’n succes wordt als de eerste duurzaamheidsdagen 

Volgens mij heb je circa 10 jaar geleden je woning aan de Teilingen te Zwijndrecht aan je zoon verkocht en 

zijn Teuni en jij naar een comfortabele woning in Hendrik Ido Ambacht verhuisd. Volgens mij wonen jullie 

daar nog steeds met veel plezier. 

Cees je wilt altijd veel doen maar de maandag middag is bij jou altijd geblokt. Die is gereserveerd voor je 

hobby. Dan ben je te vinden op de tennisbaan en daarover onderhandelen is zinloos!!! 

Naast tennis gaan Teuni en jij regelmatig op vakantie in een goed hotel in Nederland. Die vakanties worden 

niet gepland maar komen volgens mij vaak spontaan op. Het komt dan ook regelmatig voor dat we een 

vergadering van het Algemeen bestuur van de stichting gepland hebben maar dat jij in de voorbereidende 

DB –vergadering meldt dat je op de betreffende datum weg bent of een andere activiteit hebt.  

Dan komt een van je kern kwaliteiten uit je werkzame leven naar voren zijnde het delegeren van 

werkzaamheden. Dit gaat je nog steeds gemakkelijk en goed af ! 

Beste Cees, ik ga afronden. Ik wil je danken voor het vele vrijwilligerswerk dat je de afgelopen jaren o.a. 

voor de Gereformeerde kerk Zwijndrecht Groote Lindt en de Stichting Natuur en Landschap  hebt gedaan 

en nogmaals  feliciteren met je koninklijke onderscheiding. 

Zonder dat jij en Teuni het weten, heeft je familie een leuk dagprogramma voor je samengesteld. Ik heb 

begrepen dat je rond 16.00 uur pas weer thuis zult zijn.  Ik wens jou en je familie een leuke dag. 

Aldus Jaap Zeilmaker, voorz. SN&L-ZW 


